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Colofon
Kerkberichten verschijnt zes keer per jaar als kerkblad voor de Protestantse 

Gemeente Maas-Heuvelland en de Protestantse Gemeente Eijsden. Het is een uitga-

ve van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland. Abonnementen per jaar: bin-

nenland 20,-/buitenland 30,-/digitaal 8,-. Advertentietarieven op aanvraag (tussen 

50,- en 125,-). Het rekeningnummer is NL37RABO0373724772 t.n.v. Protestantse Ge-

meente Maas-Heuvelland. De volgende uitgave verschijnt op 1 decemeber 2023 en 

bestrijkt de periode van 1 december tot en met 1 februari. Kopij hiervoor dient uiterlijk 

5 november a.s. aangeleverd te worden bij uw redacteur ofwel via  

redactiepm@hotmail.com

Vanaf september is het jaarthema van de Protes-
tantse Kerk: ‘Ga mee! Samen getuigen van ge-
loof, hoop en liefde. Deze oproep is gebaseerd 
op het hoofdstuk ‘Kinderen van één Vader’ uit de 
visienota van de PKN. 
Ik moest meteen denken aan een liedje dat wij ge-
leerd hadden op de zondagschool:
Kinderen van één Vader, reikt elkaar de hand:
waar we mogen wonen, in wat streek of land,
hoe we mogen spreken, in wat tong of taal,
Kind’ren van één Vader zijn we allemaal.

Daarboven was deze tekening afgebeeld.

Beter kun je de verscheidenheid in eenheid niet in 
beeld brengen. 

Het genoemde hoofdstuk gaat over het grote belang 
van de eenheid in verscheidenheid onder christenen. 
Het jaarthema daagt uit om ‘deel te nemen aan Gods 
wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde’, al-
dus een citaat op de website van de PKN. Scriba de 
Reuver op diezelfde website: ‘Ik wil gemeenten uitda-
gen om contacten te leggen met andere christenen 
in de eigen omgeving en te verkennen hoe je samen 
Gods liefde kunt leven’. Einde citaat. In onze, wereld-
wijd gezien, relatief kleine gemeente Maas-Heuvel-
land zijn wij bezig om te verkennen hoe wij als ge-
loofsgemeenschap samen op weg kunnen gaan, hoe 
we samen een gemeente kunnen zijn waar geloof, 
hoop en liefde (die vooral) het cement vormen die 
ons samenvoegt. Het blijkt dat het niet zonder slag of 
stoot gaat. Er moet aan gewerkt worden. 

Op zich is dat niet erg, maar de wil moet er wel zijn. 
Als er eerst in eigen huis ruimte is voor eenheid in 
verscheidenheid, kun je de blik onbevangen naar 
buiten richten. Dat wil niet zeggen dat je de deur 
sluit voor ‘buiten’, zeker niet, maar je treedt de ande-
ren wel meer ‘zonder bagage’ tegemoet, als ik het zo 
mag formuleren. In een omgeving waar de protes-
tanten in de minderheid zijn, wordt gelukkig al lange 
tijd contacten gelegd met christenen uit een andere 
traditie en met andere rituelen. Wat wordt eigenlijk 
precies verstaan onder ‘andere christenen’? In elk ge-
val genoeg om over na te denken en vooruit te blik-
ken.

In november zijn we alweer aan het einde van het 
kerkelijk jaar gekomen en worden op Eeuwigheids-
zondag, zoals de laatste zondag van het kerkelijk jaar 
ook wel genoemd wordt, de overleden gemeente-
leden herdacht. In de rooms-katholieke traditie viert 
men Allerheiligen en Allerzielen in het begin van no-
vember. Er zijn protestantse kerken die meegaan in 
deze traditie, waar op zich niets mis mee is. Je kunt 
er heel goed een ‘protestantse draai’ aan geven. Over 
éénheid in verscheidenheid gesproken!

Vooruitblik
Marije Bijleveld



54

Het is alweer zestien jaar geleden, dat majoor Bosshardt over-
leed. Ze werd 94 jaar. Zij werd voor mij de vertegenwoordiger 
van de radicale omkering. Ja ik ga mee, ja ik volg.

Er zijn natuurlijk meer mensen die een nieuwe weg inslaan, waardoor 
hun leven een andere wending neemt. Maar deze icoon van het Le-
ger des Heils maakte indruk, omdat haar geloof zo aards en concreet 
was. Ze kwam uit een niet-kerkelijk gezin. Ze werd letterlijk getroffen 
door het evangelie van Jezus in de vorm die het Leger des Heils geko-
zen had: een leger, een strijdmacht om mensen te redden. Ze voelde 
zichzelf gered en werd “gered om te redden”. Ze werd de volgeling van 
Jezus. Een breuk met het verleden. Een keuze, omdat ze geroepen 
werd op een nieuwe weg. Ze volgde die weg met trouw en volharding. 
Ze was niet zo van de vrome praatjes als je dat ook niet kon merken. 
Daarom was ze er: voor drugsverslaafden, voor zwervers, voor prosti-
tuees, voor mensen die niemand hadden, waar niemand naar omkeek. 
En zo werd in de gestalte van majoor Bosshardt het gezicht van Jezus 
herkenbaar. Voor veel afgeschreven mensen leek het alsof ze een ont-
moeting met God hadden.

Geen heilige
Ga met me mee, zegt Jezus in het evangelie naar Lucas (9, 57-62). En 
dat klinkt zo eenvoudig, maar dat blijkt toch anders te zijn. Je geeft 
je leven op, je verlangens, je gewoontes, eigenlijk je hele verleden en 
geschiedenis waardoor je gevormd bent. Je wordt ‘leeg’, om gevuld 
te worden met iets anders, iets nieuws. Majoor Bosshardt heeft dat 
ook wel verteld, dat ze graag een gezin had willen hebben, een eigen 
huis, kinderen om voor te zorgen en om trots op te zijn. Maar ze gaf 
heel haar leven en er bleef geen ruimte over voor al die dingen. Dat 
is nou net het probleem voor die mensen in gesprek met Jezus. Er 
moet immers nog zoveel voordat je kunt meegaan. Ga mee, volg mij. 
Bosshardt volgde hem, zonder vragen, zonder omkijken. Niet als een 
heilige, maar als een gewoon mens met vragen en twijfels, maar altijd 
proberend te luisteren naar die stem die haar ooit riep.

Voor Onderweg
Ds. Ruud Foppen

Belangrijke zaken
Ga mee, volg mij. Ja maar, ik wil eerst nog mijn va-
der begraven. Ja maar, ik wil eerst nog afscheid ne-
men van mijn huisgenoten. Zeer correct, maar Je-
zus is hier nogal radicaal: laat de doden hun doden 
begraven. Wat hij naar mijn indruk zegt is: sommige 
mensen zijn geestelijk dood, ze willen wel, maar heb-
ben het lef niet, ze hebben hun hart bij deze wereld 
en het eigenbelang en ze zien helemaal niets in dat 
rijk van God. Want in dat nieuwe rijk zullen mensen 
tot hun recht komen, in dat rijk werken mensen aan 
vrede, daar wordt ziekte en dood overwonnen door 
aandacht en liefde. Laat de doden hun doden begra-
ven: dat is immers een oude wereld, waar mensen 
vooral met hun eigen zogenaamd belangrijke zaken 
bezig zijn.

Laat maar
“Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft 
kijken is niet geschikt voor het koninkrijk van God”, 
zo besluit dit stukje evangelie. Want als je gaat ploe-
gen, dan moet je ook rechte voren maken in de akker. 
Liefst kaarsrecht, anders wordt het niks met dat stuk 
land. Maar als je steeds achteromkijkt, dan kun je (die 
ossen) niet goed sturen en ben je dus niet geschikt 
voor de akker van dat nieuwe rijk. Jezus brengt hier 
de profeten Elia en Elisa in herinnering. Toen Elia de 
ploegende Elisa riep om hem te volgen, wilde Elisa 
eerst afscheid nemen van thuis. Laat maar, zei Elia, 
aan jou heb ik niks. En toen pas snapte Elisa de ernst 
van het meegaan, van het volgen, van het aanvaar-
den van een nieuw leven en een nieuwe taak.

We zien wel
Natuurlijk begraven we en nemen we afscheid. Na-
tuurlijk kijken we naar het verleden, koesteren we 
onze herinneringen. Of we moeten nog iets afma-
ken dat is blijven liggen. Maar wat majoor Bosshardt 
en dit kleine stukje van Lucas laten zien, is dat we 
van nature beide willen: het oude bewaren en het 
nieuwe omarmen. Kiezen is moeilijk. Met pijn in het 
hart moet je soms ruimte maken, in je huis, in je hart, 
in de kerkelijke gemeente. Gaat het om de radicale 
keuze om mee te gaan, om te volgen zoals majoor 
Bosshardt dat deed? In de praktijk van het leven slaat 
dan de twijfel toe. Ik denk dat we niet voor onmoge-
lijke dilemma’s worden gesteld, maar dat de gezind-
heid van Jezus ons open maakt voor het nieuwe. En 
dat die gezindheid sterker is dan het koesteren van 
het oude. Wat zo vrolijk maakt, is dat onbevangen 
vertrouwen in wat komen gaat. We zien wel. Ga mee, 
volg mij.

Ga mee, volg mij…

Wat zo vrolijk maakt, 

is dat onbevangen vertrouwen in wat komen gaat. 

We zien wel. Ga mee, volg mij.



6
7

Autodienst Maastricht
Op verzoek wordt voortaan de Autodienst Maastricht voor de zondag 
ook in Kerkberichten vermeld.

Als u vervoer naar de kerk nodig hebt, belt u bij voorkeur op zater-
dag tussen 10.00 uur en 12.00 uur naar Lyda en Chris van Leeuwen 
043-3540110 of 06-13136318. Zij coördineren het vervoer en zullen 
proberen een chauffeur te vinden die u op kan halen (en terug bren-
gen).

Huiskamer Valkenburg
Ruim vijf jaar bestaat onze huiskamer in Valkenburg. 
Deze is opgericht door de wijkzorg van Envida die ont-
dekte dat er veel eenzame ouderen in Valkenburg zijn. 
Daarvoor is toen de Kloosterkerk benaderd en deze heeft 
met vrijwilligers en Envida de huiskamer opgezet. De 
huiskamer is voor iedereen uit Valkenburg en omgeving. 
De mensen komen hier echt voor de gezelligheid, de een 
voor een praatje en de ander voor een spelletje of een 
potje kaarten.
Af en toe wordt er iets anders georganiseerd; o.a. hebben 
we de brandweer gehad met voorlichting, een valpre-
ventie, een quiz en af en toe wafels bakken of kienen.
De huiskamer is er iedere donderdagmiddag van 14 tot 
16.30 uur en iedereen is welkom!

Met vriendelijke groet,

Jeanne Kuiper

Anny Korswagen

Startzondag van de Lutheranen in Vaals
Op 3 september vierde de Evangelisch-Lutherse ge-
meente Zuid-Nederland hun ‘Buitendag’ in Vaals. Er was 
na 68 jaar weer een door ds. Susanne Freytag geleide 
kerkdienst in de Kopermolen, de voormalige Lutherse 
kerk in Vaals. De ongeveer 30 deelnemers uit heel Zuid- 
Nederland – van Heerlen tot Bergen op Zoom – genoten 
daarna van een door Babette, Margit en Reyk verzorgde 

lunch in de Oude Pastorie. In de Hervormde kerk vertelden Reyk van 
Veen en Jan Francotte van de heemkunde vereniging Vaals over de 
geschiedenis van het protestantisme in Vaals. Met een bezoek aan de 
Glasblazerij en een vesper in de Kopermolen werd deze Lutherse ‘start-
zondag’ afgesloten.

Babette Lemmer

Berichten uit de PGMH en Eijsden

Vanuit de kerkenraad in Eijsden

Diensten de komende periode
In oktober en november zijn de volgende diensten in 
Eijsden gepland. Op 1 oktober is er een dienst met als 
voorganger ds. Joen Drost, op 15 oktober een dienst 
samen met de Remonstrantse Kring met ds. Ubels 
als voorganger, op 29 oktober een zogenaamde ge-
dachtenisdienst met ds. Ruud Foppen als voorganger 
en op 19 november een Avondmaalsdienst eveneens 
met Ruud Foppen als voorganger.

Collecten Diaconie
In de diensten in oktober en november wordt er ge-
collecteerd voor Jeugd in de Protestantse Kerk (15 
oktober), Amnesty International (29 oktober) en de 
Voedselbank (19 november). Tijdens de dienst wordt 
een korte toelichting gegeven op deze collecten.

Gedachteniszondag
In de dienst van 29 oktober staan we zoals elk jaar 
rond deze tijd stil bij degenen die ons dit jaar of al eer-
der zijn ontvallen. Iedereen is uitgenodigd de overle-
denen in haar/zijn omgeving met haar/zijn naasten 
te gedenken. We zullen stil staan bij het overlijden 
van Klaas Ruiter. Zijn kinderen worden daarvoor uit-
genodigd. We kijken ernaar uit om met velen de ont-
vallenen gezamenlijk te herdenken. 

Geluid in de kerk
In onze kerk zijn deze zomer een paar verbeteringen 
aangebracht in verband met het geluid en de ver-
staanbaarheid. Er zijn aan de wanden stoffen panelen 
aangebracht om het galmen enigszins te verminde-
ren. Door de aanpassingen van het interieur een paar 
jaar geleden is er veel galm ontstaan. Met name voor 
kleine bijeenkomsten is dat erg storend. We zullen de 
komende maanden kijken of hierdoor de bezwaren 
zijn weggenomen.
Verder gebruiken we tijdens de diensten tegenwoor-
dig een geluidsinstallatie, ook al om de verstaanbaar-
heid te verbeteren.

Meditatie
Vanaf 13 september tot 6 december is er op  woens-
dagavond van19.30-20.30 uur onder leiding van 
Harry Hofman een meditatiegroep actief. Ieder die 
belangstelling heeft is van harte uitgenodigd en kan 
zonder aankondiging deelnemen.

Leeskring
Op vrijdag 6 oktober bespreekt de Leeskring ‘De tun-
nel’ van A. Woltz en op vrijdag 1 december ‘De stam-
houder’ van A. Münninghoff. We starten om 14.00 uur  
in het kerkcentrum in Eijsden. 

Oecumenische bijbelgroep
Welke gezegdes, uitspraken, verhalen, gelijkenissen 
of liederen die we soms per ongeluk tegenkwamen 
in de bijbel, wekken verbazing? Of irritatie? Of her-
kenning? Jarenlang was de oecumenische bijbel-
groep systematisch bezig, hoofdstuk voor hoofdstuk, 
vers voor vers. Nu is er gekozen voor de breedte van 
de bijbel. We kwamen al Jona tegen en Jesaja en be-
spraken de scheppingsverhalen uit Genesis 1 en 2.
Op woensdag 4 oktober om 20.00 uur bespreken we 
Genesis 4, een bekend en afschrikwekkend verhaal. 
We ontmoeten elkaar in ons kerkcentrum in Eijsden. 
Wie wil meedoen zou dat vooraf even moeten laten 
weten door te mailen naar: ruudfoppen@xs4all.nl

Koffieochtend
We zijn na de coronaperiode weer gestart met de 
koffie-ochtenden. Bedoeling is vooral om elkaar te 
ontmoeten en onderwerpen te bespreken die ons 
op dit moment bezig houden. Iedereen is van harte 
welkom. De eerstvolgende bijeenkomst in de periode 
oktober/november wordt nader bekend gemaakt.

Dick Rootert
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In Memoriam
Dieuwke (Joke) Peters – de Hoop
* 04 mei 1930    † 29 juli 2023

Op 29 juli overleed Dieuwke (Joke) Peters – de Hoop op 93 jarige leef-
tijd. Ze woonde in Berg en Terblijt. Joke is geboren in Harlingen. Haar 
vader was stuurman op een schip op de binnenvaart. Joke groeide op 
in een gezin van acht kinderen. Zij werd kleuterleidster, een baan die 
op haar lijf geschreven was. Ze hield ervan om met kinderen bezig te 
zijn en om door kinderen geliefd te worden. Je zou bijna zeggen dat 
ze niet voor niets overgrootmoeder is geworden van 13 achterklein-
kinderen.
In Apeldoorn ontmoette ze Jan, met wie ze trouwde. Een huwelijk van 
maar liefst ruim 60 jaar. Vier kinderen kregen ze. Het gezin groeide uit 
tot een hechte familie met kinderen, kleinkinder en achterkleinkinde-
ren en hun partners. 
Ruim 50 jaar hebben Joke en Jan in het zuiden des land gewoond, 
waar ze actief was bij de kerk, in het dorp en als vrijwilligster in de bi-
bliotheek van Berg en Terblijt.

Joke was een blijmoedige, warme en liefdevolle vrouw. Haar hele le-
ven was haar geloof een grote steun en haar vertrouwen in God on-
voorwaardelijk. Tot enkele weken geleden woonde zij nog zelfstanding 
in haar huis in Berg en Terblijt. In korte tijd werd zij door een infectie 
ernstig ziek. Door complicaties overleed zij na een kort ziekbed in een 
zorgcentrum in Mechelen, in het bijzijn van haar geliefde kinderen. 

In de afscheidsdienst op 4 augustus lazen we een tekst uit Johannes14 
waar Jezus zegt: ‘Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op 
Mij.’ Maar ook:.. ‘Jullie zullen Mij wel zien, want Ik leef en ook jullie zul-
len leven.’ De Liefde, die Jezus ons hier wil leren, was Joke ten voeten 
uit. Joke kon deze Liefde ontvangen, leven en uitbreiden. Zo voelden 
we dat samen in deze dienst.
We nemen Joke mee in onze herinnering, in onze gedachten, in ons 
hart. Zo leeft ze in ons voort, ook al is ze gestorven.

Geke Rademaker-Sinnema, uitvaartleider namens PKN Parkstad.

Diaconie

lint doorgeknipt dat toegang gaf tot de keuken. De 
aanblik was overweldigend: een schitterende mo-
derne keuken waar op de werkeilanden schalen met 
verrukkelijke hapjes klaarstonden, bereid door de 
kleine koks in samenwerking met medewerkers van 
Les Tables. Een drankje ontbrak uiteraard ook niet. 
De directeur onthulde wel dat er nog geen pannen 
waren… 
‘Bij het uitvoeren van de plannen: klaarmaken van het 
eten en het ontbijten en lunchen zelf, zullen we vast 
tegen dingen aanlopen’, zei een leerkracht tegen mij, 
‘maar de wil is er en het enthousiasme is zo groot, 
iedereen zet zich in. Het gaat lukken’. Het is fijn om 
te zien hoe een hulpvraag handen en voeten krijgt!

Namens de diaconie

Marije Bijleveld

We weten dat er veel kinderen zijn die met een 
lege maag naar school gaan en ook geen lunch 
bij zich hebben. Dit probleem speelt heus niet 
alleen in de grote steden. Ook in Maastricht zijn 
er veel gezinnen die het financieel zeer moeilijk 
hebben en hun kinderen geen gezonde voeding 
kunnen bieden. Die is gewoon te duur. De dia-
conie zocht naar mogelijkheden om lokaal iets 
te kunnen beteken voor deze kinderen. Via 
Marika de Bruijn werden wij geattendeerd op 
het Kindcentrum De Letterdoes in Wyckerpoort. 

Basisschool De Letterdoes is gelegen in de wijk 
Wyckerpoort. Leerlingen die de school bezoeken, ko-
men uit de aangrenzende wijken Witte Vrouwenveld 
en Nazareth. De  kinderen en hun ouders vallen vol-
gens het ministerie en gemeente in een doelgroep 
waarbij opvallend veel ouders te maken hebben met 
armoede, ontwrichte gezinnen, hoog aantal schei-
dingen en eenoudergezinnen. Maar liefst 85 % van 
alle gezinnen behoren tot de categorie met de laag-
ste inkomens. Dat heeft gevolgen voor de kinderen: 
zij krijgen o.a. geen gezonde voeding. Een voorbeeld 
(uit de informatie van De Letterdoes): ‘Een kind komt 
naar school met een lunchtrommel. Bij de middag-
pauze blijkt dat die gevuld is met koude frieten en 
een klodder mayonaise. Een dag eerder was dit het 
enige avondeten. Dit was over en de koelkast was 
leeg. Zo maar een voorbeeld uit de dagelijkse prak-
tijk naast o.a. beschimmeld brood of drinken over de 
datum. Het zijn schrijnende voorbeelden waar leer-
krachten, tussenschoolse medewerkers tegenaan 
lopen. Om de kinderen iedere dag te voorzien van 
ontbijt en lunch zijn de randvoorwaarden belangrijk’. 
Een daarvan is het hebben van een keuken.
 
Een groot project werd opgezet en met financiële 
(o.a. de diaconie doneerde eenmalig een aanzien-
lijk bedrag) en praktische hulp (o.a. van bedrijven) 
en veel enthousiaste vrijwilligers (te veel om allen en 
alles bij naam te noemen) werd in negen maanden 
tijd in een lokaal een prachtige keuken geïnstalleerd. 
Op 8 september was de officiële opening. Onderge-
tekende was er namens de diaconie. Bij binnenkomst 
in de school liep je als een BN’er over een rode loper. 
Na de hartverwarmende openingstoespraak van de 
directeur, geflankeerd door een aantal koksmaatjes 
met een koksmuts op en een schort voor, werd het 
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In de Nieuwsbrief van 25 augustus had Emilie Hilbers zich al 
voorgesteld. Ze vertelde over haar werk als scriba van 2014-2018 
en over haar werkzaamheden nu als vrijwilliger in de St. Jan. In 
dit interview komt u iets meer over haar te weten.

Een vrouw zegt niet zo gauw hoe oud ze is, maar Emilie begint 
me te vertellen dat ze binnenkort 65 wordt (dit interview werd 
gehouden op 4 september). Ze is geboren in Zutphen. Als klein 
meisje verhuisde ze naar Groningen waar ze enkele jaren op 
de basisschool heeft gezeten. Het gezin verhuisde toen naar 
Enschede waar zij de basisschool afmaakte en de middelbare 
school deed.
Ze vertelt: ‘Ik kom uit een domineesgeslacht. Nee, mijn vader 
was geen dominee, hij had wel theologie willen studeren, maar 
omdat hij naar Indonesië moest, is daar niets van gekomen. Na 
die oorlogsjaren koos hij voor Nederlands, dan was hij snel 
klaar en kon hij aan het werk gaan. Zíjn vader was wel predi-
kant, een oom en een neef ook. Het zit dus wel in de familie. 
Ik kom dus echt uit de protestants-christelijke traditie. Ik heb 
Franse taal- en letterkunde gestudeerd in Groningen. Eigenlijk 
wilde ik naar Utrecht, maar ik werd in Groningen geplaatst als 
student. Het heeft me wel gebracht dat ik vanuit Groningen 
een aantal jaren kon studeren in Frankrijk. Ik heb gewoond in 
Pau, dat ligt ten noorden van de Pyreneeën, en in Parijs. Dat 
zijn wel plekken die me na aan het hart liggen. 

Meteen na mijn afstuderen, ben ik naar Maastricht verhuisd. Hier werd 
in 1982 een Opleiding tot Vertaler gestart. Daar wilde ik heel graag wer-
ken. Ik heb twee keer gesolliciteerd. De eerste keer werd ik afgewezen, 
want toen was ik nog niet afgestudeerd, maar daarna werd ik wel aan-
genomen. Ik kende verder niemand in Maastricht, maar ik had zoiets 
van ‘ik wil bij die opleiding Frans geven’. Ik heb een jaar op een middel-
bare school les gegeven in Delfzijl en dat was geen succes. Dat kwam 
ook omdat ik nog aan het afstuderen was, en tegelijk lesgeven aan 2/3-
HAVO, nee, dat ging niet lekker. Mijn droom was rector van een mid-
delbare school worden! Dat was mijn vader ook. Maar goed, ik kwam in 
het hoger onderwijs terecht en daar werk ik nog steeds’.

Emilie kwam in 1984 naar Maastricht en heeft zich 12 jaar lang bezigge-
houden met die Vertaalopleiding. Zij heeft die opleiding mee vorm ge-
geven. Wat haar dreef was aan de ene kant de kennis van het vakgebied, 
de Franse taal- en letterkunde, en aan de andere kant het organiseren 
en faciliteren van onderwijs. 

Interview met Emilie Hilbers

Klaar voor de taak

Emilie vervolgt: ‘Ik werd na die 12 jaar projectleider, in 
principe op dezelfde school, maar die ging op in de 
Hogeschool Maastricht, later in de Zuyd Hogeschool. 
Ik ben meegegroeid en uiteindelijk in die grote Ho-
geschool Zuydorganisatie terecht gekomen. Heel 
veel dingen gedaan die wel altijd over onderwijsor-
ganisatie, kwaliteit van het onderwijs en financiën 
gingen. Een jaar of acht geleden ben ik bij de Open 
Universiteit begonnen. Bij Zuyd Hogeschool had ik 
eigenlijk wel alles gedaan wat in mijn vermogen lag 
binnen die organisatie. Bij de Open Universiteit staat 
onderwijsinnovatie hoog in het vaandel en dat geeft 
mij de ruimte om dingen te doen die van belang zijn 
voor het onderwijs. Momenteel ben ik verantwoor-
delijk voor een zes-jarig programma dat gaat over 
onderwijsinnovatie binnen de Open Universiteit. Ik 
ben verantwoordelijk voor de inhoud en het budget 
dat daarvoor toegekend is. Daarnaast doe ik mee aan 
landelijke activiteiten en organiseer ik af en toe eve-
nementen. Al met al ben ik nu veertig jaar in dienst 
van de overheid en dan specifiek in het onderwijs, en 
daar ben ik best trots op’.

Ik vraag haar of ze, toen ze in Maastricht ging wonen, 
meteen aansluiting gezocht heeft bij de St. Jan.
‘Ja, er was zeker verbondenheid met de St. Jan. In 
1988 zijn we voor een tijdje naar Amerika verhuisd. 
Vlak daarvoor had ik me aangemeld voor de diaco-
nie. Ik weet niet meer of ik wel of niet bevestigd was, 
maar ja, we gingen dus weg. Daarna heb ik wel altijd 
een zekere mate van betrokkenheid gehad. De taak 
van scriba, de eerste ronde in 2014, was wel de eer-
ste grote taak. Om daarop terug te komen: die eerste 
vier jaar als scriba zijn me niet gemakkelijk gevallen. 
Maar ik weet dat ik het kan, daarom heb ik nu ook 
toegezegd die taak weer te vervullen. Wat mij trekt, 
is de relatie met het geloof: wat geloof ik en hoe kun 
je dat vormgeven binnen een kerkgemeenschap. Een 
gemeente is een hele grote vrijwilligersorganisatie 
waar je als scriba mede verantwoordelijk voor bent. 

Je kunt echter alleen iets organiseren als je het sa-
men met de gemeenteleden kunt doen. Ieder van-
uit zijn of haar eigen kracht en kunnen. Als je te ver 
afdrijft van de kerkgemeenschap heeft het scribaat 
geen inhoud meer; daarom wil ik ook graag in de St. 
Jan actief blijven als lector of als koffieschenker. Het 
is voor een kerkenraad een zoektocht om dicht bij de 
gemeente te staat en tegelijk voldoende afstand te 
houden om de bredere lijn te zien en verbanden te 
kunnen leggen. Evenementen als de Vrijwilligersdag 
en de Startzondag zijn daarom mooie momenten 
om (kruis)verbanden te leggen en te horen wat er 
in de gemeente speelt. Zo kunnen we samen blijven 
bouwen.’

Emilie laat me tot slot de woorden zien die ds. Joen 
Drost haar meegaf bij haar bevestiging als scriba:
Jesaja 51, 16
Ik leg je mijn woorden in de mond en bescherm je 
met de schaduw van mijn hand.
 

Marije Bijleveld
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Startzondag ‘Ga mee!’

Maandenlang organiseren en dan is het ineens 
zover. Zondagochtend, de mensen komen bin-
nen en zien de verandering. “wat gezellig!” “Jul-
lie hadden het over een bistro,en dat is het echt 
geworden!” “wat ziet het er gaaf uit.” Een me-
vrouw zei dat het wel even wennen was “…maar 
dat is niet erg, geef me even tijd”.

Workshops
Ghislaine Mommers en ds. Harrie de Reus hebben 
iedereen van de koffie met vlaai af weten te halen. 
Ghislaine liet ons op een vanzelfsprekende manier 
meerstemmig en in canon zingen: “Weet je wat, kies 
zelf maar uit wat je zingt, iedereen heeft een eigen 
stem!”
Twee toeristen die toevallig langs de St. Jan kwamen, 
zagen het briefje dat we aan de deur hadden gehan-
gen vonden ze zo uitnodigend, dat ze naar binnen 
liepen en het morgengebed meededen. Met tranen 
in haar ogen vertelden ze na afloop wat een warm 
bad ze dit hadden gevonden ter afronding van hun 
wandeltocht.

Rosaliene Israël en Kirsten Kalkman spraken over hun 
ervaringen in Amsterdam met veranderingen in de 
kerkelijke gemeente. In de workshops werd gespro-
ken over bijvoorbeeld waarom mensen van de kerk 
zijn afgehaakt. Gesprekken die mogelijk zijn wan-
neer er deelnemers bij zijn die zijn afgehaakt en die 
zijn gebleven. Rosaliene: “Het raakte het hart van het 
kerk-zijn”. 

De angst dat je als gastvrouw/heer moest gaan acte-
ren, wist Berbke Hermans snel weg te nemen. Emilie: 
“het gesprek werd comfortabeler door elkaar aan te 
kijken maar ook door het bewust zijn van de men-
sen achter mij. Het kwam meer aan”. Nelleke: “Het 
was prachtig om te horen hoe subtiel de stem zijn 
achterliggende boodschap laat horen, ook als je het 
wellicht niet bedoelt.”

De mindfulness workshops van Lennar werden zo 
enthousiast ontvangen dat er verzoeken kwamen 
voor een vervolg! Lennar:” Ook al kenden zij elkaar 
niet, toch bleek het mogelijk zoveel veiligheid te cre-
eren, woordenloos, dat de ander zich gezien voelde, 
gekend wist. Mensen die elkaar kenden werden zich 
ervan bewust dat ze sommige dingen niet aan de an-
der lieten zien, tot nu.” 

Jeugd
De tieners zijn in 2 groepjes met Rianne en Shalton 
op pad gegaan door de binnenstad van Maastricht. 
Ze moesten binnen 2 uur de geheime uitgang uit 
Maastricht zien te vinden die Libertus van Bommel 
eeuwen geleden had gebruikt om de stad te ont-
vluchten. Een geslaagde dag waarbij de tieners elkaar 
weer op een andere manier hebben ‘ontmoet’. 
Arie is op een vergelijkbare tocht met de jonge kin-
deren door de stad gegaan. Karin en Lisanne zorgden 
voor de allerkleinsten met leuke spelletjes en Lisanne 
had gezorgd dat ze konden knutselen.

De start na de zomer is gemaakt. Laten we elkaar 
het komende seizoen wat vaker ontmoeten en mee 
gaan zonder iemand achter te laten. Volgend jaar is 
er weer een Startzondag. 

Deel je ervaring en lees die van anderen!
Er is weer een padlet beschikbaar. Dit is een soort di-
gitaal prikbord, waarop we ervaringen kunnen delen. 
Het zou leuk zijn al je hier een reactie op achterlaat, 
zodat we de ervaringen van onze ‘ontmoetingen’ 
met elkaar kunnen delen. Ontmoeten we elkaar op 
de padlet?

Een uitgebreider verslag staat op de website met alle 
foto’s.

Werkgroep Startzondag,

Jody Martens, Rianne Delamboy, Lianne Schuuring, 

Tjitske Bakker, Nelleke de Kruik, ds. Harrie de Reus, 

Martine Bakker, Helma Bannink.
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Jongerengroep Pizza & More gaat weer van start
Na een leuk seizoen Pizza & More, gevuld met o.a. een kerstmusical, 
het winnen van een donatie-wedstrijd met tickets voor de Oranje 
Leeuwinnen, gesprekken over vertrouwen, zelfvertrouwen, jezelf zijn 
en Pinksteren, was het even tijd voor vakantie. Maar: we gaan weer 
van start! En hoe… Er is een escape-tocht tijdens de Startzondag en 
eind september hebben we een mini-kamp, compleet met kampvuur 
en overnachten in een tent. Daarna zullen we weer maandelijks bij-
eenkomen voor pizza en een goed gesprek. Hierbij willen we het bij-
voorbeeld gaan hebben over duurzaamheid, waarbij we met een lid 
van de werkgroep Groene Kerken met de jongeren willen praten over 
hun ervaringen en visie bij dit thema. En er liggen nog genoeg andere 
thema’s in de kast om het samen over te hebben het komend seizoen. 
Met na het gesprek uiteraard pizza en spelletjes.

Marloes Vegt

Be(Zin) in Film
De werkgroep BeZin in film organiseert iedere maand een filmavond 
waarop een film wordt vertoond die uitnodigt tot nagesprek. In de zo-
mermaanden zijn het meer ontspannende films. We hebben gekozen 
voor het thema ‘Luisteren’
4 oktober: ‘Une belle course’ over een taxichauffeur die luistert het-
geen zijn leven verandert 
De 92-jarige Madeleine belt een taxi om haar naar het verzorgingste-
huis te brengen waar ze voortaan zal wonen. Sommige taxiritten kun-
nen levens veranderen. Een Franse film uit 2022.   

1 november: ‘ La Famille Bélier’ een dochter die luistert omdat haar 
ouders het niet kunnen.
Paula is de enige in het gezin die kan horen en is dan ook een onmis-
bare link met de buitenwereld. Wanneer ze ontdekt dat ze goed kan 
zingen, moet ze kiezen tussen haar familie en haar passie. Zij is het 
luisterend oor voor haar ouders.
Een Franse film uit 2014.  105 minuten

Altijd op de eerste woensdag van de maand, van 19.30 – ca. 22.00 uur.  
Kloosterkerk – Valkenburg.     
Bijdrage € 5,00 voor een hapje en een drankje bij het nagesprek.
Contactpersoon: Dingena Spreeuwenberg. 
Mail: dspreeuwenberg@gmail.com

Activiteiten in onze gemeente

Onderweg, Oecumenische bijbelgroep Eijsden
Op woensdag 4 oktober (20 uur) lezen we dat roem-
ruchte verhaal van de broedermoord in Genesis 4. 
We komen deze keer samen in het Kerkelijk Centrum 
van Eijsden (Wilhelminastraat 1). 
Info: ruudfoppen@xs4all.nl.

Podium Sint Jan
Zondag 8 oktober is er weer een Podium St. Jan mid-
dag. Dit keer duiken we in de geschiedenis van de St 
Jan, en dan met name de kerkzolder van deze kerk, 
en andere monumentale gebouwen. Mede-stadsbe-
woner Chrys Steegmans (auteur van ‘Bomen tussen 
hemel en aarde’) neemt ons mee op zijn zoektocht 
naar wat we normaal van een kerk vanaf de straat 
niet zomaar kunnen zien, en stadsgenoot en dich-
ter Han Berghs maakt ons deelgenoot van zijn verta-
ling van die zoektocht in sfeervolle gedachten. Er is 
ruimte om met beiden in gesprek te gaan over hun 
zoektocht; in de pauze is er een hapje en drankje.

Aansluitend is er de mogelijkheid -- in kleine groep-
jes – de kerkzolder van de St. Jan, de tussenverdie-
ping en de tentoonstelling daar van dichtbij te aan-
schouwen. De Stichting Vrienden van de St. Jan zijn 
daarbij onze gastheer. Let op: deelnemers aan deel 
twee van de middag moeten goed ter been zijn, en 
de nauwe trap kunnen beklimmen. Vrije gave.
Graag tot 8 oktober! 
Mede namens Nelleke de Kruik, Peter Wilms van Kers-
bergen  T. 06-46705563  Mail: pwvk@kpnplanet.nl  

Gesprekskring Trefpunt St. Jan
Elke tweede vrijdag van de maand opent het Tref-
punt St. Jan de deuren voor wie het leuk vindt om 
elkaar in gesprek te ontmoeten. De onderwerpen 
hebben altijd te maken met wat vanuit het dagelijks 
leven en de eigen geloofsbeleving naar boven komt.  
Gespreksleiding: ds. Harrie de Reus. 
Datum en tijd: Vrijdagmiddag 13 oktober en vrijdag 
10 november van 14.00-16.00 uur
Plaats: Daalhof 150, Maastricht
info: Anny Vanduffel-Blaauw (+32 89 864922) 

Kloosterkoffie
Elke derde vrijdag van de maand – dus op  20 okto-
ber en 17 november - is er weer ‘Kloosterkoffie’  in 
Valkenburg. Gezellige bijeenkomsten waarin ont-
moeting en gesprek centraal staan met een onder-
werp als inleiding tot het gesprek. 
Waar: Kloosterkerk van 14.00 tot 16.00 uur. 
De eigen bijdrage is € 2,00 voor thee of koffie, en la-
ter op de middag een glaasje met wat lekkers. Zonder 
aanmelden; loopt u gerust binnen. De Kloosterkerk is 
goed toegankelijk.
Informatie: Anny Korswagen, 06-134563 en Ineke 
Klos, 06-53842637

De Huiskamer in de Kloosterkerk Iedere donderdag 
bent u van harte welkom in de Huiskamer van 14.00 
-16.30 uur. Een gezellige middag die open staat voor 
gemeenteleden en buurtgenoten. Ruimte voor een 
praatje, een spelletje en een consumptie.
Informatie bij Lies Oost (043 3647242)  of wijkver-
pleegkundige Maike Pluijmakers-Chermin van Wijk-
zorg Envida (maike.pluijmakers-chermin@envida.nl). 

Duits/Nederlandse Leeskring 
Op donderdag  12 oktober bespreken we om 20.00 
uur in de Oude Pastorie in Vaals  ‘De kapperszoon’ 
van Gerbrand Bakker. Een luchthartige roman over 
een weinig initiatiefrijke kapper. Over de kracht van 
familiebanden en de behoefte je afkomst te kennen. 
En op 16 november ‘De kleindochter’ van Bernard 
Schlink. Een roman over een voorzichtige poging om 
onverzoenlijke standpunten tot elkaar te brengen en 
de rechts-radicaal opgevoede kleindochter bewust 
te maken van de bubbel waarin zij leeft.              >>
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>> Een mooi boek met een thema van deze tijd.
Inlichtingen: Babette Lemmer, 
tel: 0049 241 5380 9914 
Mail: b.lemmer@gmx.de

De Schrift geopend
Op de maandagen 23 oktober en 20 november lezen 
we om 20.00 uur in de Oude Pastorie in Vaals weer 
samen een bijbeltekst. We benoemen wat ons raakt 
en wat we mooi vinden aan de tekst. En we delen 
wat juist schuurt of wat we niet begrijpen. Ds. Harrie 
de Reus geeft achtergronden en uitleg bij het bijbel-
verhaal. U bent van harte welkom. 
Inlichtingen: Dick Knol 045 5444539  
Mail: d.knol@hetnet.nl

Krantenleesgroep
De krantenleesgroep komt in oktober weer bijeen. 
Voortaan op de eerste maandag van de maand; dus 
maandag 2 oktober!  Iedereen is welkom met een 
stukje uit een krant waarin zij/hij een vraag wil stellen 
aan de andere deelnemers.
Tijd: 10.30 uur – 11.45 uur    Kloosterkerk - Valkenburg
Informatie: André van Dijk 
Mail: vandijkandre@hotmail.com

Leeskring Eijsden       
Vrijdagmiddag 6 oktober bespreken we ‘De Tunnel’ 
van A.Woltz en op vrijdag 1 december ‘De Stamhou-
der’ van A. Munnickhof. 
We komen om 14.00 uur bijeen in het kerkelijk cen-
trum in Eijsden. 
Het is mooi om te zien hoe het verhaal ons uitnodigt 
te vertellen. 
Informatie: Ruud Foppen
Mail: ruudfoppen@xs4all.nl

Bloemschikken voor advent en kerst
In de verschillende kerkgebouwen staat iedere zon-
dag een bloemstuk. Soms gewoon een bos bloemen, 
maar steeds vaker een stuk waarin iets terug te zien 
is van de tijd van het kerkelijk jaar. In de weken voor 
kerst staat er vaak een bloemstuk dat meegroeit tij-
dens de adventsweken. Daarom komen we bijeen 
voordat de advent begint, zodat iedereen zich daar-
op kan voorbereiden
Datum en tijd: Zaterdag 18 november 11.00-14.00 uur 
Koffie staat klaar vanaf 10.45-11.00. (Voor een lunch 
wordt gezorgd) 

Plaats: Gulper Hoes, Rosstraat 5 Gulpen 
Kosten: € 5,00 
Wanneer je je hebt aangemeld, ontvang je een lijstje 
met spullen die je kunt meenemen. 
Aanmelden bij Nelleke de Kruik 
mail: nellekedekruik@gmail.com

Coach&Co organiseert:
Een minisymposium: 
´Een integrale bril op leefstijl en gezondheid´
26 oktober 2023 van 19.30-21.30 uur. St. Janskerk 
Maastricht
Toegang: €10,00 p.p. contant bij entree. 
Studenten gratis.
Aanmelden: info@coachenco.org

De gezondheidszorg ziet de laatste jaren een signifi-
cante toename van klachten met een onderlinge sa-
menhang tussen lichaam, geest en leefstijl. Patiënten 
en cliënten zoeken hulp bij o.a. blijvende vermoeid-
heid, concentratieverlies, langdurige stress, onver-
klaarbare pijnklachten of een burn-out. 
Op weg naar bewustwording en herstel, groeit ook 
de vraag naar een geïntegreerd plan van aanpak. 
Een integrale benadering nodigt de hulpverlener uit 
voorbij het eigen werkterrein te kijken.
De vraag is: hoe ziet een integrale werkwijze eruit en 
wat vraagt dat aan bewustwording van de hulpverle-
ner, de cliënt/patiënt en de leefomgeving ten aanzien 
van leefstijl en gezondheid?

De sprekers Joeri Calsius (klinisch psycholoog, li-
chaamsgericht psychotherapeut en osteopaat) en 
Resie Moonen  (arts vanuit integrale geneeskunde) 
geven u vanavond een inkijk in hun praktijk. 
Beide sprekers beschikken over een ruime werkerva-
ring en hebben bijzondere aandacht voor een geïn-
tegreerde werkwijze. 

Voorzitter en inleider: 
Mw. Daan Wierenga van IJzendoorn, 
Integrale coach/trainer Coach&Co Maastricht.
 
Voor wie? Huisartsen, psychologen, therapeuten, 
medisch specialisten, coaches, bedrijfsartsen, arbo-
verpleegkundigen, specialisten, artsen in opleiding, 
fysiotherapeuten, osteopaten en een ieder die inte-
resse heeft.
 

Datum: Donderdagavond 26 oktober 2023 van 19.30 
uur tot 21.30 

Programma
19.00: uur: Zaal open
19.30 uur: Inleiding Daan Wierenga van IJzendoorn
19.35-20.20 uur: Joeri Calsius: ´De rol van lichaam en 
bewustwording in een integrale benadering van ge-
zondheid. Een trans-disciplinaire beschouwing ´.
20.30-21.15 uur:  Resie Moonen: ́ Een integrale bril op 
herstel en gezondheidsbevordering.
21.15-21.30 uur:In gesprek met Joeri en Resie.

Locatie: Sint- Janskerk 
Vrijthof 24, 6211 LD Maastricht
Parkeren: onder het Vrijthof

Trefpunt St. Jan
Elke dinsdagmorgen van 10 tot 12 uur is iedereen 
welkom om een kopje koffie of thee te komen drin-
ken in het Trefpunt St.Jan, Aureliushof 150 in Daalhof. 
U bent van harte uitgenodigd!
Informatie bij Jetty Vels, telefoon 06 25 36 16 91.

Opgemerkt...

Opgemerkt in mijn eigen mailbox: iedere zondag een beeldmeditatie van de stichting ArtWay. Ik citeer 
een gedeelte van de tekst van de website: ‘Vanuit een christelijke levensvisie stelt ArtWay zich ten doel de 
wereld van de beeldende kunst te ontsluiten voor de geïnteresseerde leek. Door middel van laagdrempe-
lige informatie geven we mensen een sleutel in handen om de deur naar deze fascinerende, maar soms 
moeilijk toegankelijke wereld te openen. ArtWay hoopt ogen te mogen openen voor de schoonheid en 
betekenis van kunst, opdat meer mensen mogen genieten van de vele kunst die onze wereld rijk is en als 
mondige kijkers de geesten mogen onderscheiden. 

We willen kunstwerken bedachtzaam tegemoet treden; ze enerzijds niet kennisloos van de hand wijzen, 
maar anderzijds ook niet kritiekloos omarmen. We zullen steeds oog hebben voor zowel de vorm als de 
inhoud van de besproken werken. Een belangrijk aspect van die inhoud vormt voor ons de geestelijke la-
ding van een werk, of die nu christelijk, boeddhistisch, postmodern of nog anders van karakter is. We gaan 
in het bijzonder op zoek naar tekenen van leven en stemmen van waarheid, liefde en hoop in de kunst van 
heden en verleden, al of niet van christelijke hand. ArtWay zoekt de christelijke kunst en kunstreflectie van 
vandaag bij de gelovigen en de kerk te brengen.  
 
Het is onze droom dat de christelijke wereld bekend en vertrouwd mag raken met de kwaliteitsvolle ge-
lijkgestemde (in de brede zin van het woord) kunst die in toenemende mate voorhanden is. Het is onze 
droom dat deze werken een plaats mogen gaan krijgen in onze huizen, scholen en kerken, dat ze onder 
ons gemeengoed mogen worden, een onderdeel van onze cultuur. Want niet alleen woorden, maar ook 
beelden kunnen ons inspireren en voeden’. Tot zover het citaat.
Het is echt fijn om elke zondag verrast te worden door een (vaak) volkomen onbekend kunstwerk. Dat kan 
een schilderij zijn, een beeldhouwwerk, architectuur, kortom alle soorten kunstuitingen passeren de revue. 
Zowel de vorm als de inhoud worden besproken en u kunt het ermee eens zijn of niet uiteraard. Het opent 
wel de ogen voor de onmetelijke rijkdom van kunst. U kunt zich opgeven om ook elke zondag een beeld-
meditatie te ontvangen. Zie: www.artway.eu. 

Marije Bijleveld



	
	

Photographer in Maastricht  

I am a freelance photographer located in Maastricht, ready to take assignments from 
portraits to weddings, from family photoshoots to events. I am also available to travel 
for destination photography.  

If you’d like to inquire about any type of photoshoots, or if you have an idea or a 
question, please feel free to contact me either via my website or using 
info@davidmester.hu email address.  

Visit my website at davidmester.hu  
	

Praktijk voor psychosociale therapie

Lennar Imandt | Postbus 4102 | 6202 PA Maastricht | 06-18985493 
info@ikbenimandt.nl | www.ikbenimandt.nl
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Al meer dan 50 jaar is IJzerwaren Knubben 
toonaangevend op het gebied van hang & 
sluitwerk, gereedschap en ijzerwaren. Bij deze 
ouderwetse toonbankzaak nemen ze nog 
uitgebreid de tijd voor u. Persoonlijk advies 
staat hier hoog in het vaandel. Een grote 
diversiteit deur- en meubelbeslag van wel 10 
verschillende topmerken wordt op een fraaie 
wijze tentoongesteld. Engels, modern, nostal-
gisch, Frans, klassiek, gietijzer; Knubben heeft 
ècht alles op voorraad. Raadpleeg de website 
voor de openingstijden.
U bent van harte welkom!

Rijksweg 6 • 6271 AE Gulpen • Tel. 043-4501982 • www.ijzerwarenknubben.nl
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alles op voorraad. Raadpleeg de website 
voor de openingstijden. 
U bent van harte welkom!

Rijksweg 6 • 6271 AE Gulpen • Tel. 043-4501982
www.ijzerwarenknubben.nl

Knubben IJzerwaren 1_4 FC.indd   1 26-05-2009   17:22:34

APK EN ONDERHOUD
AAN ALLE MERKEN ONLINE

AFSPRAAK
MAKEN

GRASSERE.NL - T 045-5441835
Baneheiderweg 49 - Bocholtz

SASSEN DIELEMANS DICKHAUT
UITVAARTVERZORGERS  

MAASTRICHT
Sint Maartenslaan 44
Sint Maartenslaan 101
Dr. Van Kleefstraat 2-4

24-UUR:043-3212000
www.crematieinmaastricht.nl

www.sassenuitvaartverzorging.nl

In regio Maastricht en Heuvelland zijn Heleen Souren en Iris van Noorden de uitvaartverzorgers  

van Yarden. Als ervaren uitvaartverzorgers weten wij dat een betekenisvolle manier van afscheid 

nemen helpt bij het rouwproces. Daarom ondersteunen en inspireren wij u bij het organiseren van  

een begrafenis of crematie. 
Wij zijn er voor iedereen, ook als u niet of elders verzekerd bent. U kunt ons bellen op 088 92 72 333.

Yarden Uitvaartzorg Zuid-Limburg. Wilt u een overlijden melden? Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

“Wij helpen u graag  
bij een goed afscheid.”

Vakwerk voor een eerlijke prijs!

Rijksweg 58, 6271 AG Gulpen   Tel: 043 450 3070   Mobiel: 06 55 88 79 57   Mail: p.vanloo@home.nl

J. Laschet
- stucwerk stucadoors en afbouwbedrijf
- sierpleister Camiliuspark 2
- lijstwerk 6291 CX  Vaals
- tegelwerk tel. 043 - 3062707

Maastricht

Uw fysio aan de Hertogsingel

U kunt bij ons terecht voor ‘gangbare’ licha-
melijke klachten en blessures in spieren en 
gewrichten, die wij behandelen met massage-
therapie, bewegingstherapie, mobilisatie, elek-
trische interferentie en ultrageluid. 

Wij zijn gespecialiseerd in Oedeemtherapie, 
behandeling van littekenweefsel en andere 
huidproblemen of doorbloedingsstoornissen 
middels Endermologie.
Tevens bieden wij een energetische benadering 
van meer complexe 
chronische klachten. 

U kunt direct bij ons 
terecht voor 
een afspraak: 

Martine Bakker
043-3219540 
Hertogsingel 9b, 
Maastricht

Binnen- en buitenlandse Bieren
Gedistilleerd - Frisdranken

(H)eerlijke wijnen voor een eerlijke prijs

Kopestraat 13  -  Vaals  Tel. 043 - 306 23 33
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Redactie
Eindredactie en redacteur Maastricht: 

Marije Bijleveld rijveld@gmail.com 

Redacteur Vaals-Gulpen en Valkenburg-Meerssen: 

Dick Knol, d.knol@hetnet.nl

Redacteur Eijsden: 

Kees de Blaey, deblaey-gommers@home.nl 

Begeleiding: Dominique Knols, do.com@kpnmail.nl 

Vormgeving: Ben Theunissen, info@grafisquad.nl 

Ledenadministratie PGMH (verhuizing, huwelijk, 

geboorte, overlijden, abonnementenadministratie 

kerkberichten en nieuwsbrief): 

Dhr. Reyk van Veen, Tel.: 06-22195628;

ledenadministratie@maasheuvelland.nl

Ceresstraat 228, 6291 XZ Vaals

Contactgegevens

Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland 

www.maas-heuvelland.nl

Kerkelijk bureau

Mw.. Gosewien Heije, Tel.: 06-23870864

kerkelijkbureau@maasheuvelland.nl 

Vrijthof 23, 6211 LE Maastricht.

Kerkenraad PGMH

Voorzitter: Dirk Ouwehand, Tel. 06-22439988

Scriba: Emilie Hilbers

scriba@maasheuvelland.nl

Maastricht

Vice-voorzitter kernraad: Elly de Haan

Tel: 06 40261066  ellydehaanverduyn@gmail.com 

Heuvelland

Voorzitter kernraad: Ria Smit 043 4571783

riasmit8@home.nl

Predikanten 

-   Ds. Harrie de Reus 06-20280345

 dsdereus@ziggo.nl

-   vacature

Kerkgebouwen

St.-Jan: Vrijthof 24, Maastricht (ingang Veldekeplein)

Koster: dhr. Gerard Beerkens: 06-83208777

koster.sintjan.maastricht@gmail.com 

St. Janskerk: 0683661471

Trefpunt St. Jan: Aureliushof 150, 6215 SW

Maastricht: 043 3472696 (beheerder)

‘t Gulper Hoes: Rosstraat 5, Gulpen

Koster: Ben Theunissen 0622492217

Ned. Herv. Kerk: Kerkstraat 47, Vaals

Koster: Babette Lemmer 0049 24153809914

en/of Dirk Krauskopf en Dorle Meisslinger

0049-175-2412618

Kloosterkerk: Oosterweg 1, Valkenburg

Kosters: Cariene Groen-Zwart 06-38018851

en/of Jo Davidse 043 6016010

Diaconie PGMH

voorzitter Baukje Vrieswijk 

vzdiaconie-PGMH@outlook.com

bankrekening NL79 RABO 0152 1293 59

Kerkrentmeesters PGMH 

penningmeester@maasheuvelland.nl

bankrekening: NL 37 RABO 03 7372 4772

Protestantse Gemeente Eijsden 

www.pkn-eijsden.nl  Hier vindt u ook gegevens van 

Diaconie en Kerk-rentmeesters.

Kerkgebouw: Wilhelminastraat 1, Eijsden

Predikant: Ds. Ruud Foppen 06-22502028 

ruudfoppen@xs4all.nl 

Koster: vacature

 

Diaconie Prot. Gem. Eijsden

Zeger Vroon: 043-4092191 

diaconie@pkn-eijsden.nl 

bankrekening: NL27ABNA0623562537

Kerkrentmeesters Eijsden

Gert Schaart: 043-3619925 

kerkrentmeesters@pkn-eijsden.nl  

bankrekening: NL28ABNA0593338774
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Emeritus Bisschop Frans Wiertz
Onder de titel: ‘Onze individuele vrijheid is niet 
meer dan geestelijke armoede ’heeft oud bisschop 
Wiertz een artikel geleverd aan ‘Tijdgeest’, het we-
kelijkse magazine van Trouw. Het is prachtig opge-
maakt, vooral met geel en zwart. Naar zijn stelligste 
overtuiging zijn de grenzen van de individualise-
ring bereikt. 

In plaats van ‘ieder voor zich’ moeten we op zoek naar 
breed gedragen gezamenlijke waarden. Ook de kerk, 
schrijft de bisschop, heeft de afgelopen decennia met 
een sterke individualiseringstendens te maken en loopt 

tegen haar grenzen aan. Maar we moeten  naar een hertaling van 
oude woorden, naar woorden die mensen in het hart weten te raken 
en weer samenbrengen naar gedeelde waarden. Daarbij moeten we 
voorzichtig zijn de herkenbare elementen uit de kerk op velerlei ge-
bied niet te rationaliseren.

De kerk bestaat al vele eeuwen in de westerse wereld en zij moet haar 
eigen identiteit niet opgeven, maar geduld hebben. Beter is het om 
gelovigen te bemoedigen: laat de kerk niet los,  want dat is geen ant-
woord op de secularisatie. Geduld hebben is niet hetzelfde als passief 
blijven.  Wij kunnen Jezus Christus en zijn blijde boodschap niet beter 
gestalte geven dan voortdurend aandacht te hebben voor de meest 
kwetsbaren. 

Af en toe zien we de bisschop in het openbaar, een kwetsbare oudere 
man, die vaak in zichzelf gekeerd lijkt te zijn. Dit artikel geeft er blijk 
van dat hij volop in het leven staat. Zijn emeritaat heeft hem de tijd 
en de ruimte gegeven om zijn meningen duidelijk onder woorden te 
brengen.

Het eind van het artikel is als volgt:
Ik hoop dat we geduld en energie  kunnen opbrengen om vanuit een 
diaconale bewogenheid  van onderop mee te bouwen aan een hechte 
samenleving en een betrokken geloofsgemeenschap, waardoor we 
weer van ‘ik’ naar ‘wij’ gaan.

Een mooi artikel en een hoopvolle wens van emeritus bisschop Frans 
Wiertz.

Hanske Kamphuis

Column
Hanske Kamphuis



Kerkdiensten in Maastricht, Valkenburg en Vaals te volgen via Kerkomroep

Dienstenrooster
Datum en plaats Tijd Voorganger Collecte Bijzonderheden

Zondag 8 oktober

Maastricht
Vaals
Valkenburg

10.00
10.00
10.00

Dhr. M. Hanse
Ds. H. de Reus
Ds. A. Hana

Vredesweekcollecte: 
Syrië

Werelddiaconaat
Diaconale viering

Zondag 15 oktober

Maastricht
Gulpen
Valkenburg
Eijsden

10.00
10.00
10.00
10.00

Ds. G. Nieuwburg
Mw. M. Knetemann
Ds. H. Kling
Ds. G. Ubels

Jeugdwerk 
Protestantse kerk

JOP

Zangdienst

Samen met 
Remonstranten

Zondag 22 oktober

Maastricht
Vaals
Valkenburg

10.00
10.00
10.00

Drs. M. Bijleveld
Ds. J. Drost
Ds. H. Evers 

Vluchtelingenwerk 
Nederland

Taizé Viering

Zaterdag 28 oktober
Wittem 19.00 Ds. H. de Reus /

Pastor M. Debets
Kringviering

Zondag 29 oktober

Maastricht
Gulpen
Eijsden

10.00
10.00
10.00

Ds. M. Luijk
Ds. H. de Reus
Ds. R. Foppen

Amnesty International
Kanselruil
Gedachteniszondag

Zondag 5 november

Maastricht
Vaals
Valkenburg

10.00
10.00
10.00

Dhr. E. Fokkema
Ds. J. Drost
Ds. H. de Reus

Humanitaire 
Hulp Lesbos; St. 
Bootvluchtelingen

Vluchtelingen
Diaconale viering

Zondag 12 november

Maastricht
Gulpen

10.00
10.00

Ds. A. Ipenburg
Ds. C. Hendriks

Stichting 
Mensenkinderen Oost-
Europa

Thomasviering

Zondag 19 november

Maastricht
Vaals
Valkenburg
Eijsden

10.00
10.00
10.00
10.00

Ds. R. Knijff
Ds. H. de Reus
Ds. J. Drost
Ds. R. Foppen

Voedselbank Zuid 
Limburg

H. Avondmaal

Internationale viering
H. Avondmaal

Zondag 26 november

Maastricht
Gulpen

10.00
10.00

Nader te bepalen
Ds. G. Nieuwburg

Safe the Children 
Nederland

Gedachteniszondag

Zondag 3 december 1e Advent

Maastricht
Vaals
Valkenburg

10.00
10.00
10.00

Drs. M. Bijleveld
Mw. M. Knetemann
Dhr. E. van Brakel

International Justice 
Mission Nederland

Samen met Sint Servaas
Zangdienst


